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loeteren kun je het niet noemen, daar-
voor is het klimmen niet moeilijk genoeg
en hebben we nog veel te veel plezier.
Maar we rijden toch al een kilometar
of twintig bergop. Lichtjes weliswaar,
maar voor dit terrein moet je toch wel
een beetje kilometers in de benen heb-
ben. Vals plat, noemen ze het in het wislrennen.
Zo'n klim waarvan je nauwelijks kunt zien dat hij
oploopt. Maar gids Guido houdt de moed erin. Hij
maakt hier en daar een grap en houdt daarmee
de sfeer goed. En hij verzekert ons: het is de
moeite waard. Het gelijk is aan zijn zijde als we
even later de bocht omgaan en uitzicht krijgen
over de westkust van het eiland Kefalonia. Een
paar honderd meter onder ons - zo veel zijn
we dus stiekem geklommen - schittert Myrtos
Beach in het zonlicht. Het schijnt dat je over
schoonheid kunt twisten, maar in dit geval
is dat uit den boze: wat mooil

Romantisch drama

Wie Hapitein Corelli's Mandoline heeft gelezen,
het beroemde boek van Louis de Berniéres, hoe-
ven we nog weinig te vertellen over het Griekse
eiland Kefalonia. Je mag ook de film hebben
gezien; het romantische drama met Nicolas
Cage en Penelope Cruz is echt op het eiland
opgenomen en geeft een prima beeld van de
schoonheid ervan. Want betoverend is het.
Myrtos Beach is maar een van de pareltjes,

zo ontdekken we deze fistsweek.

Gids Guido leidt ons van het ene prachtige plekje
naar het andere. Hij is Nederlander, getrouwd
met een Griekse. Samen woonden ze in de buurt
van Utrecht, maar uiteindelijk basloten ze te
verhuizen naar Kefalonia, waar haar familie
vandaan kwam. Fistsgek Guido startte er een
fietsreisbureautje, Hellenic Cycling; eerst gericht
op wielrenners, maar later ook steeds meer
afgestemd op de recreatieve hybridefietser.

Het eiland is namelijk ook perfect voor han,

zo leert de ervaring van deze week.

Guido's kernkwaliteit, naast mooie routes uitzet-
ten en een prima fietsenpark beheren, is dat hij
het zijn gasten naar de zin kan maken. Dat is
mooi, want hij is daarmese de aangewezen per-
soon om het fletsen hier toegankelijk te maken.
“De mensen hier fietsen niet zo veel. Ik ken er
maar een paar, en daar fiets ik wel eens mee op
de racefiets of de mountainhike. Maar verder
vinden ze fietsers maar raar.” Dat heeft een
positief effect: nergens heb ik zo veel respect
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ervaren in het verkeer als hier. Men geeft je nog
echt de ruimte.

Tactisch Fietsen

Onze basis is de zuidkant van het eiland, dat
uitkijkt op Zakynthos. Natuurlijk loopt het ook
hier weleens op. Maar wie wel eens in de duinen
langs onze kust heeft gefietst, kan dit ook aan.
Het hoogteverschil is hier voornamelijk stiekem:
ongemerkt stijg of daal je behoorlijk. Zo ligt het
hotel op 200 meter hoogte, die je afdaalt als je
naar hoofdstad Argostoli fietst. Dat ligt op zee-
niveau, dus terugfietsen vergt een tactische
aanpak: zorgen dat je de wegen neemt die lang-
zaam stijgen, zodat je niet ineens terug naar huis
moet Klimmen. De mogelijkheden daartoe zijn
trouwens legio, dus een probleem is het niet.
Sterker nog; het is goed voor je conditie.

Wie bij een Grieks eiland meteen verwacht in

Oh oh Cherso terecht te komen, vergist zich.
Hier geen Jokertje of Barbie, maar veeleer men-
sen die voor natuur en cultuur komen. Want dat
Is hier in overmaat te vinden. Natuurlijk zijn er
toeristische plekken - met name in de buurt van
het vliegveldje en bij het stadje Skala is wat toe-
ristenindustrie - maar nergens is het ranzig,

Corelli Bar

Veel van de toeristen zijn getriggerd door de al
eerder genoemde film of het boek. Ze willen zien
waar dat zich heeft afgespeeld. Voor de mensen
die het niet hebben gelezen: Kapitein Corelli's
Mandoline gaat cver een kapitein van de Ita-
liaanse Acqui Divisig, die als bezettingsmacht
tijdens de Tweede Wereldoorlog was gelegerd
op Kefalonia. Natuurlijk zijn de Grieken er niet
blij mee, maar gaandeweg leren de [talianen en
de Grieken elkaar te waarden, mede omdat er
van oudsher goede banden zijn tussen de beide
volken, met name op Kefalonia.

Corelli wordt verliefd op eilandbewoner Pelagia.
Als aan het einde van de oorlog de Italianen de
kant kiezen van de geallieerden, raakt Corelli in
de knel Voor de Duitsers zijn de Italianen verra-
ders en verdienen geen beter lot dan de kampen.
Daarop komen de Italianen in cpstand, maar

de Duitse overmacht is te groot, Ruim zevendui-
zend Italianen worden gevangen genomen en
geéxecuteerd. Corelll weet aan het vuurpeloton
te ontkomen en komt jaren na de oorlog weer op
Kefalonia, waar hij met Pelagia wordt herenigd.
Op het eiland herinnert veel aan die corlog. Er
is geen dorp waar niet een Corelli Bar wordt
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uitgebaat. Ook kun je naar het strand gaan

waar diverse scénes zijn opgenomen, of naar
het monument van de Acqui Divisie in Argostoli
(een fikse kliml. Maar leuker is het om gewoon
te zwerven op de fiets langs al die plekjes en
namen die je kent uit het boek. Lixouri bijvoor-
beeld, is zo'n plek die je makkelijk op de fiets kunt
bereiken; weer een deel van de klim naar Myrtos
en dan linksaf Aan het einde van de weg ligt
Lixouriloom te bakken in de mediterrane zon.
Op het pleintje bij de veerboot kun je heerlijk
koffiedrinken met uitzicht op de dagelijkse gang
van zaken en wanneer je wilt rijd je je fiets aan
boord om terug te varen naar Argostoli. Een
welbesteed dagje op de fiets.

De enige toeristen

We hadden het geluk er te zijn ten tijde van de
processie van Geronissou, de beschermheilige
van het eiland. Van heinde en verre komen de
Kefaloni af op deze processie. En niet alleen om
geloofsredenen trouwens. Het evenement wordt
aangegrepen om er eens een leuke dag van te
maken, met terras en bezoek aan een markt
direct naast de route van de processie. We
waren er de enige toeristen.

Agias Effimia is ook zo'n leuk dorpje. Gelegen

aan een baai is het de ideale plek om op het
terras te genieten van de zon en het klimaat.
Wellicht is het dorp te ver om te bereiken per
flets, maar dan biedt een huurauto uitkomst.
We gebruikten de trip om meteen een bezoek te
brengen aan de grootste toeristenattractie van
het eiland: de grotten bij Sami. Met een bootje
bevaar je er het onderaardse meer: een gewel-
dige belevenis voor kinderen.

Ook leuk voor jong en oud zijn de reusachtige
waterschildpadden, die elke dag in de vissers-
haven van Argostoli komen buurten als de
vissers zijn binnengelopen. Je kunt er de klok
op gelijk zetten.

Dat het voor de eilandbewoners een raadsel

is waarom westerse toeristen kiezen voor ande-
re eilanden is begrijpelijk: Kefalonia heeft alles
voor de natuur- en cultuurliefhebber. Iedere
dag ontdekten we iets nieuws. Stille baaitjes

met idyllischs stranden, rustige dorpjes, kerken,
kloosters en musea, gezellige tavernasen
restaurants op prachtige locaties.

Is er iets te bedenken dat Kefalonia niet heeft?
Ja. Door het cnthreken van het massatoerisme
ziin de Kefaloni op zichzelf aangewezen. Dat heeft
als nadelig effect dat ze wat stugger zijn in de
omgang. Laat je er niet door weerhouden. e

Kefalonia ligt op
drie uur vliegen
van Amsterdam.
De beste tijd om
er te fietsen is het
VOOr- ennajaar;
danishetererg
aangenaam.In
de winter trou-
wens ook, maar
dan gaat er geen
rechistreekse
vlucht. In de
zomer is het

er simpelweg

te heet. Een
vakantie naar
Kefalonia via
Hellenic Cycling
kost zom € 260,-
per week op basis
van logies en ont-
bijt. Een retour-
vlucht kost zo'n

€ 400,- (www.low
costairlinesnl).
Hellenic Cycling
heeft ook prima
fietsen te huur
voor € 80,- per
week. Om al het
moois van het
eiland te kunnen
zien, verdient het
aanbeveling om
ook een auto bij
het arrangement
te nemen. Kijk op
www.hellenic-

cycling.com
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